Kerkblad
Nieuwwpoort

Welkom! Wat fijn om je
weer in de kerk te mogen
ontmoeten op deze

manier!

Vandaag is het zondag 12 juli 2020.
Wij lezen vanmorgen uit: Johannes 13: 21 - 26

Vraag 1: Waarom is het zo fijn om Jezus te mogen kennen?

Vraag 2: Als je Jezus kent, wat heb je dan te verliezen?

Vraag 3: Kun je nu bij Jezus op schoot?

Zoek de woorden op de woordzoeker. De letters die overblijven,
vormen een nieuw woord. Schrif dit woord op de stippeliijn:

Jezus gaf Zijn leven voor mij.

Erisgeengrotere ... ... als Hij!
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Heer 2x lam wijn Hij is de Heer van mijn le - ven.







