
 
Goedemorgen! Fijn dat jullie er weer zijn. 
Wij lezen vanmorgen uit: Johannes 21: 18-25 en Romeinen 8: 31-39. 
 
Het thema van deze dienst is: Hoe kan de dood nou heerlijk zijn?  
 
De dominee behandelt de volgende vragen tijdens zijn preek: 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- De dood is toch niet heerlijk maar vreselijk?  
- Hoe zegt Jezus dan dat Petrus door Zijn dood God zal verheerlijken? 
- Wat werpt dit voor licht op onze dood? 

Oplossing: 
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