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0 – Inleiding en kern  

Als gemeente van Christus in Nieuwpoort willen we groeien in geloof en God daarmee eren. Dat is 
ook de rode draad die door dit beleidsplan loopt. Het doel van dit beleidsplan is niet om tot in detail 
alle facetten en zienswijzen van onze gemeente op te schrijven. Wel wil het de centrale richting 
aangeven voor de komende jaren.  

Die centrale richting is afgeleid van de woorden van Jezus uit Joh. 15 vers 8:  

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.  

God eren door de vruchten van geloof die wij voortbrengen. Daar verlangen we naar en daar zetten 
we ons door Gods genade voor in. Daarom zoeken we in deze beleidsperiode naar meer 
geloofsverdieping en meer overdracht van geloof binnen en buiten de gemeente. Vruchten van 
geloof kunnen we alleen voortbrengen als we verbonden zijn met de Wijnstok. Die verbondenheid 
zoeken we met bestaande en nieuwe activiteiten en voornemens.   

In dit beleidsplan beschrijven we in hoofdstuk 1 eerst wie we als gemeente willen zijn. Dit loopt over 
in hoofdstuk 2, waarin we tastend beschrijven hoe we vanuit Gods woord tegen enkele belangrijke 
thema’s aankijken. Als gemeente bewegen we ons in de wereld om ons heen. In hoofdstuk 3 kijken 
we daarom naar de invloed die ontwikkelingen dichtbij en ver weg op ons en onze gemeente 
hebben. In hoofdstuk 4 werken we het thema vruchtdragen iets verder uit, als verbinding naar 
hoofdstuk 5 waarin we een aantal praktische zaken noemen die in deze beleidsperiode extra 
aandacht krijgen. We sluiten af met hoofdstuk 6 waarin we aangeven hoe we de inhoud van dit 
beleidsplan een actieve rol kunnen laten vervullen in onze hele gemeente, met betrokkenheid en 
inzet van iedereen en tot eer van onze hemelse Vader.  

  

1 - Onze identiteit  
Gemeente van Jezus Christus  
De hervormde gemeente Nieuwpoort wil Gemeente van Jezus Christus zijn. Dit is onze missie en het 
onverdiende voorrecht dat God ons geeft. Wij geloven dat God ons als gemeente tot Hem heeft 
geroepen om leden van één geestelijk Lichaam te zijn, waarvan Christus het Hoofd is. Het is ons 
verlangen en gebed dat de levende Christus het hart is van ons leven en gemeente-zijn. Als 
Gemeente van Christus leven wij in de kracht van de Heilige Geest, gevoed door het Woord van God, 
om Hem de eer te geven die Hem toekomt. Wij geloven en belijden dat de gemeente ingelijfd is bij 
Israël als het volk van God en daarom onlosmakelijk met haar verbonden is.   
  
Bijbel als fundament  
De Heilige Schrift, Gods Woord geïnspireerd door Zijn Geest, is het fundament van onze gemeente. 
De Bijbel bepaalt de ruimte waarin wij mogen leven en is de norm voor de richting en de grenzen van 
al ons denken en handelen. Gods Woord staat centraal in de zondagse erediensten. Als gemeente 
houden we de lofzang gaande, we richten onze gebeden tot God en stellen onze gaven en talenten in 
dienst van Christus en de naaste.  
Als hervormde gemeente, voortgekomen uit de Reformatie, weten wij ons verbonden met de 
algemene belijdenisgeschriften van de kerk (de Apostolische Geloofsbelijdenis en de  
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geloofsbelijdenissen van Nicea en van Athanasius) en met de drie Formulieren van Enigheid (de 
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). We staan in 
de gereformeerde traditie maar dit mag het luisteren naar Gods eigen Woord niet overheersen of 
beperken.  
  
Warme gemeenschap  
We zijn een verbondsgemeente, mensen die samen mogen leven in Gods genadeverbond. Dit is 
bepalend voor onze visie en omgang met kinderen, jongeren en de breedte van de gemeente, ook zij 
die de kerk niet bezoeken. Onze kerk is een mix van mensen van allerlei leeftijden, komaf en graden 
van betrokkenheid. We willen een warme gemeenschap zijn waar iedereen een thuis kan vinden en 
gezien wordt. Tevens willen we oproepen te groeien naar samenleven als levende, actieve en 
dienende leden in het Lichaam van Christus. Deze beeldspraak toont de noodzaak van 
verscheidenheid en verbondenheid aan elkaar en het Hoofd, onze Heiland.  
  
De gemeente van Christus in Nieuwpoort investeert in de kinderen en jongeren. Zij voelen zich deel 
van het geheel en worden betrokken in de activiteiten op een manier die aansluit bij hun leef- en 
denkwereld. Jongeren worden gestimuleerd en begeleid naar adolescentie en volwassenheid in 
geloof en belijdenis.  
  
Zorg voor elkaar  
De hervormde kerk van Nieuwpoort hecht veel waarde aan het pastoraal omzien naar elkaar. We 
zoeken elkaar op en leven met elkaar mee in alle leeftijdsfasen, in hoogte- en dieptepunten en al wat 
ertussen zit. We willen omgaan met elkaar als kinderen van één Vader en elkaar tot hand en voet 
zijn. We willen elkaar ondersteunen en uitdagen te leven naar Gods wil in een gebroken wereld.  
  
Ons kerkgebouw staat midden in Nieuwpoort en zo willen we ook graag midden tussen de mensen 
staan als geloofsgemeenschap. Ons verlangen is Jezus Christus te delen met ieder die Hem bewust of 
onbewust zoekt. In elk geval zoekt Hij het verlorene en schakelt ons daarbij in door anderen te 
dienen en te getuigen.  
  
Kerk met toekomst  
Vanuit de karakterisering van de gemeente na Pinksteren willen we een gemeente zijn die trouw en 
volhardend een aantal kernactiviteiten vormgeeft. Dankzij de Geest van Christus willen we een 
biddende, zorgende, lerende, vierende, getuigende en dienende gemeenschap zijn.  
  
We zijn een gemeente met geschiedenis en verworteling in een traditie, maar ook een kerk met 
toekomst, dankzij Gods trouw. De ‘lijfspreuk’ van onze gemeente is: Want gij weet de tijd niet. Ons 
leven en samenleven krijgt richting en hoop omdat we toeleven naar Gods grote toekomst. Dan is de 
gebrokenheid en onvolmaaktheid voorbij, Gods genade en rechtvaardigheid worden zichtbaar en zal 
Hij voluit de eer en aanbidding ontvangen die Hij zo waard is!  

  

2 – De Bijbel als richtsnoer: pastoraal en principieel   
   
Zoals we bij de beschrijving van onze identiteit al vaststelden, bepaalt de Bijbel de ruimte waarin wij 
mogen leven en is de norm voor de richting en de grenzen van al ons denken en handelen. Het is ons 
gebed en wens dat onze gemeente hierop is gebouwd.   
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Daarbij komen moeilijke vragen op ons af, mede door de wereld waarin we leven. Bij beantwoording 
starten we telkens met: wat zegt God hierover? We zoeken naar wijsheid en antwoorden in Zijn 
Woord. In dit hoofdstuk geven we op enkele thema’s een korte uitwerking van hoe wij Gods Woord 
op die thema’s denken te verstaan.  
  
2.1 Huwelijk   
  
Het huwelijk is door God na de schepping ingesteld als samenlevingsvorm van man en vrouw 
(Genesis 1 en 2). Christus heeft het trouwverbond bevestigd en gezegend door Zijn eerste 
wonderteken in Kana. Het huwelijk is een school voor het leven, geloofsleven en samenleven. 
Gezonde en verantwoorde huwelijksrelaties vormen daarom een belangrijke pijler in het 
functioneren als christelijke gemeente. Voor kinderen is het van groot belang dat zij opgroeien in 
stabiele gezinnen waarin zij vanaf hun prilste jaren opgevoed worden in een christelijke levenssfeer. 
We zijn blij als een stel erkent dat ze Gods zegen nodig hebben voor hun huwelijk en dat willen 
bevestigen in een kerkdienst waarin onze beloften en Gods beloften klinken. We zien alleen ruimte 
om een huwelijk van man en vrouw in een kerkdienst te bevestigen.   

Er wordt in huwelijkse relaties soms diep en langdurig geleden. Er is veel sprake van gebrokenheid. 
Sommige huwelijken breken en eindigen. Hierin willen we pastoraal meeleven, solidair en met 
compassie. Want soms betekent een echtscheiding ook een crisis in het geloof en het staan in de 
gemeente. Christus en de apostelen waren zich bewust van situaties waarin echtscheiding toch 
geoorloofd is. Dan zien wij ook ruimte naar een eventueel volgend huwelijk en inzegening daarvan.    

We willen preventief en proactief investeren in huwelijken en aanstaande en bestaande stellen hierin 
begeleiden en helpen. We willen een cultuur bevorderen in de gemeente onder jong en oud waarin 
het normaal is dat je investeert en leert voor het (huwelijks)leven en periodiek toerusting ontvangt.  

Dit wordt concreet op meerdere punten:   

• Goede voorbereiding en realistische verwachtingen zijn belangrijk voor een positieve start. 
Daarom volgen stellen die willen trouwen in onze gemeente huwelijkstoerusting die verzorgd 
wordt door de predikant.    

• Bespreekbaar maken van huwelijk, functioneren, ontwikkeling, verwachtingen en 
teleurstellingen als regulier onderwerp van het huisbezoek. Voorbeelden uit eigen leven 
delen, hierbij concreet en kwetsbaar zijn.   

• Stimuleren van deelname aan huwelijkstoerusting voor echtparen die al kortere of langere 
tijd getrouwd zijn. Onderwerp van de prediking en regelmatig terugkerend in het aanbod van 
Vorming en Toerusting.   

• Signalen eventueel doorgeven aan predikant en/of andere pastorale medewerkers.   
• Huwelijken met verhoogd risicoprofiel preventief begeleiden en proactief contact zoeken.  

2.2 Doop en geloofsbelijdenis – heilig avondmaal   

De kerkdiensten waarin de sacramenten worden bediend zijn hoogtepunten, omdat God daarin niet 
alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar dichtbij komt. Gods reddende heil in Christus wordt uitgebeeld 
en beloofd; dat vraagt om ons antwoord in overgave en lofzang.    

Heilige Doop   
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In het midden van onze gemeente worden de kinderen die geboren worden binnen de wereldwijde 
gemeente van onze Heiland gedoopt. De Heilige Doop is het teken van Gods eeuwig verbond van 
genade dat Hij opricht met mensen die zondig zijn en tegelijk geheiligd in Christus. De doop wordt 
bediend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Volwassenen die als kind 
niet gedoopt zijn en belijdenis doen van het geloof ontvangen alsnog het teken van de Heilige doop.  
De doop is een belofte en uitnodiging van God, maar houdt ook een belofte en toewijding van de 
ouders in. In de regel wordt er vijfmaal per jaar een doopdienst ingepland, maar als er geen 
dopelingen zijn, kunnen we toch de thematiek van Gods genadeverbond behandelen. De doop is 
namelijk een groot geschenk dat uitgelegd, ‘aangepakt’ en ‘uitgepakt’ moet worden. We 
ondersteunen de ouders met toerusting en gaan het gesprek aan met kinderen en jongeren over de 
betekenis en bedoeling van de doop tijdens de catechese.   
  
Belijdenis van het geloof  
Tijdens een morgendienst rond Pasen of Pinksteren wordt er belijdenis van het geloof afgelegd door 
de belijdeniscatechisanten. Zij hebben zich uitvoerig voorbereid op deze beslissing en dienst en zijn 
ook in gesprek geweest met een deel van de kerkenraad. Zij belijden persoonlijk hun geloof waarna 
zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk en toegelaten zijn tot het Heilig Avondmaal.   
  
Heilig Avondmaal   
Wanneer het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd wordt, dan gedenken we door brood en 
wijn het sterven van de Here Jezus aan het kruis van Golgotha. Gods Zoon was mens geworden en 
was bereid om Zijn leven af te leggen. Zo is Hij in plaats van zondaren gestorven aan het kruis en 
droeg Hij de straf die wij verdiend hadden vanwege de zonden door ons gedaan. Het Heilig 
Avondmaal zorgt ervoor dat wij denken aan deze gebeurtenis, maar laat ons ook de zegenrijke 
gevolgen ervan zien. Voor iedereen die in Jezus Christus gelooft, is er vergeving van zonden door Zijn 
heilswerk. Vijfmaal per jaar vindt een viering van het Heilig Avondmaal plaats, waaronder op de 
avond van Witte Donderdag. We doen voorbereiding, viering en dankzegging. Op de 
avondmaalszondagen is er gelegenheid aan de viering deel te nemen door de belijdende leden van 
de gemeente. In een samenwerking met de buurgemeente uit Langerak wordt het sacrament na 
afloop van de ochtenddienst ook in de Vijverhof gevierd.   
  
2.3 Genderidentiteit / LHBTI   
  
Ons uitgangspunt is wat onze Schepper heeft bepaald: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld, 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’ (Genesis 1:27) Hier wordt zowel de eenheid (mens-zijn en 
roeping van God) als ook het verschil benoemd. Het man- of vrouw-zijn is dus geen willekeurig 
onderscheid. Beide zijn nodig om God te kunnen representeren op aarde. Man en vrouw hebben 
daarin hun eigen roeping: gelijkwaardig, maar niet gelijk.   
  
Dit is fundamenteel anders dan wat in onze cultuur wordt gecommuniceerd: je kunt zelf kiezen hoe 
je je voelt en met welk geslacht je jezelf identificeert. Hierbij zijn dan nog weer veel opties, 
aangegeven door een groeiend aantal letters. Een deel daarvan noemt zich non-binair, dat wil zeggen 
dat ze zich niet willen laten vangen in de tegenstelling man/vrouw. Ze zijn geen van beide, of juist 
allebei. Een andere groep noemt zich transgender, dat wil zeggen dat ze onbehagen voelen bij hun 
biologische geslacht. Een jongere die biologisch een vrouw is, gedraagt en kleedt zich in dit geval bij 
voorkeur als een man (of andersom). Bij een zeer kleine groep van de transgenders is sprake van 
genderdysforie. Dat is een serieuze stoornis waarbij iemand zich diepgaand voelt als een man in het 
lichaam van een vrouw, of als een vrouw in het lichaam van een man. Tegenwoordig is het mogelijk 
om hierbij geslachtsveranderende operaties (transitie) toe te passen.   
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Als christelijke gemeente moeten we vooral barmhartigheid en begeleiding geven. We willen 
pastoraal meeleven met mensen die zich soms eenzaam en verworpen voelen. We zouden graag zien 
dat jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar hun genderidentiteit vooral leren geloven wie en 
wat ze zijn IN CHRISTUS. Dat is het belangrijkste wat ons wezen en roeping bepaalt. Dat verbindt en 
overstijgt ook verschillen en heeft meer dan tijdelijk belang. Gods scheppingsbedoelingen zijn van 
belang, maar ook wie we worden en mogen zijn door herschepping, nieuwe schepping, in Christus 
Jezus onze Heere.   
  
De winst en het leerpunt uit de huidige discussies kan zijn dat we erkennen dat er verschil is tussen 
geslacht (biologisch) en gender (cultureel). In onze culturen zijn veel onvolkomenheden en hebben 
we Gods evangelie nodig om mythes, leugens en verwarring te voorkomen. Er is verschil tussen wat 
onze cultuur als typisch mannelijk of vrouwelijk ziet en wat anderzijds man of vrouw in Christus, naar 
Gods beeld, dient te zijn. In de gebrokenheid mogen we toch samen op weg zijn naar Gods koninkrijk 
en dagelijks leven van Gods genade. We hopen dat er dan goed gesproken en gebeden kan worden 
met medemensen en medegelovigen.   
  
2.4 Opbouw van de gemeente  
  
We streven ernaar dat alle gemeenteleden medeverantwoordelijkheid ervaren en dragen voor onze 
gemeente. Op diverse plekken en in diverse vormen zijn gemeenteleden actief in het geestelijk en 
praktisch leiden en ondersteunen van allerlei facetten van het gemeente-zijn. Verschillen in 
bijvoorbeeld karakters, geloofsintensiteit en leeftijd worden benut om ieder op een passende plek bij 
te laten dragen aan de opbouw van de gemeente en daarin persoonlijke zegen te ervaren.  De 
kerkenraad wil daarbij aan de gemeente in onderlinge saamhorigheid en luisterend naar Gods Woord 
geestelijk leidinggeven.  
 
Ook ten aanzien van het onderscheid naar mannen en vrouwen ervaren wij dat zowel broeders als 
zusters in de gemeente gezamenlijke en ook afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden mogen 
vervullen, die van even groot gewicht en waarde zijn vanuit het perspectief van het Koninkrijk van 
God en de opbouw van Zijn gemeente. Hierbij wordt de lijn voortgezet dat de ambten in de 
kerkenraad worden ingevuld door broeders uit de gemeente die belijdend lid zijn en het verlangen 
hebben om medeverantwoordelijkheid te dragen voor Gods gemeente. De kerkenraad heeft een 
zorgvuldige verkenning gedaan naar wat de Bijbel leert over de vervulling van ambten door zusters 
uit de gemeente. Sommige kerkenraadsleden ervaren hier op Bijbelse gronden ruimte voor terwijl 
andere kerkenraadsleden deze ruimte niet zien. Uit een gezamenlijke overtuiging om te zoeken wat 
goed is voor de gemeente, is besloten om in de komende beleidsplanperiode geen wijzigingen aan te 
brengen in de bestaande lijn ten aanzien van de invulling van de ambten.  
 
 

3 - De wereld om ons heen  
Als kerk in Nieuwpoort maken we onderdeel uit van ontwikkelingen dichtbij en verder weg. Die 
ontwikkelingen raken ons, beïnvloeden ons, stellen ons voor vragen en dagen ons uit. In dit 
beleidsplan geven we geen uitgebreide analyse van alles wat er om ons heen gebeurt. Ongeacht de 
omstandigheden hebben we de roeping om te getuigen van het heil in Christus en ons te verblijden 
over Gods aanwezigheid in ons midden. We volstaan in dit hoofdstuk met het noemen van enkele 
ontwikkelingen die eruit springen. En we plaatsen die vervolgens in de context van het beeld van de 
eerste gemeente uit het Nieuwe Testament, waarover in Handelingen 2 wordt geschreven.  
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Groeiend individualisme  
Onze maatschappij kenmerkt zich door een groeiend individualisme. Het is vrijwel onvermijdelijk dat 
deze trend zich ook in meer of mindere mate binnen onze kerkelijke gemeente manifesteert. Hiervan 
moeten we ons bewust zijn.    
In onze gemeente is het dan ook van belang, teneinde bovengenoemde trend te keren, om een 
breed verlangen naar meer persoonlijke ontmoetingen, onderlinge verbondenheid en 
gemeenschapszin te bevorderen. Zowel tussen gemeenteleden van diverse generaties als tussen 
gemeenteleden en andere bewoners in onze woonplaats. Wij willen die ontmoetingen in de 
komende jaren verder bevorderen. Met onze beleidsvoornemens willen wij graag terug naar de kern 
van het gemeente zijn. Denk hierbij aan het actief bevorderen van ontmoeting en het geloofsgesprek 
tussen de generaties. De bekende activiteiten als koffiedrinken en maaltijden bij gemeenteleden zijn 
daarvoor een mooie manier.   
En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood 
braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart (Handelingen 2: 
46)  
  
Onze gemeente zoekt niet alleen naar verbinding tussen gemeenteleden, maar zoekt ook graag de 
verbinding met de gehele gemeenschap van Nieuwpoort. Wij delen graag in woord en daad de liefde 
van Jezus Christus. Dat komt tot uitdrukking in het diaconaat, missionair werk en ook in het 
pastoraat. Wij willen uitnodigend zijn naar iedereen, bouwen aan relaties, met mensen ‘oplopen’ en 
ook actief de kennis van ons christelijk geloof overdragen. Ons verlangen is dat de Heilige Geest zo 
mag werken in de harten van mensen en dat zij mogen groeien in geloof. Dit krijgt onder andere een 
plek via de Open Kerk op zaterdag, deelname aan open monumentendag, kaarsjesavond en 
zichtbaarheid en aanwezigheid op andere lokale evenementen.  
En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig 
werden, aan de gemeente toe (Handelingen 2 vers 47).  
  
Overvloed aan informatie  
Wij worden geconfronteerd met veel manieren van informatieverstrekking, berichtgeving, 
kennisvergaring etc. Deze vormen zijn vaak snel, oppervlakkig en vluchtig. Mensen maken zich steeds 
minder informatie eigen. Vrijwel alle informatie is overal online beschikbaar en de noodzaak tot 
lezen, inprenting en het verwerven van parate kennis neemt af.  Grenzen tussen wat waar en onwaar 
is vervagen. Dit heeft ook invloed op hoe vaak en met welke aandacht gemeenteleden uit de Bijbel 
lezen.  
  
Vorming en toerusting blijven daarom voor de gemeente belangrijke prioriteiten. In de zondagse 
prediking proberen we op een eigentijdse en toegankelijke wijze de gemeente toe te rusten en te 
inspireren. Dat kan in de kerkdiensten, persoonlijke gesprekken, in het bezoekwerk en in het 
pastoraat. Daarin bereiken wij nog niet iedereen. Daarom is het goed om te zoeken naar nieuwe 
vormen van vorming, toerusting en pastoraat, bijvoorbeeld wat betreft huisbezoeken, toerusting van 
ouders en jeugdwerkleiders, etc.   
In geloofsgesprekken en in de verkondiging willen we gemeenteleden uitnodigen om in geloof te 
kiezen voor Jezus en daarmee ook voor de Heilige Doop, belijdenis van hun geloof te doen en deel te 
nemen aan het Heilig Avondmaal.   
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2 vers 
38).  
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Voortgaande ontkerkelijking  
Een waarneembaar fenomeen is de ontkerkelijking in ons land. Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om niet langer kerkelijk meelevend te zijn. Ook in onze gemeente is deze tendens waarneembaar. 
Het aantal leden is sinds 2016 met ongeveer 70 leden teruggelopen. Daar staat tegenover dat het 
aantal belijdende leden juist met 20 is toegenomen in dezelfde periode.  
Krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat het moeilijk is voor jonge gezinnen om zich in 
Nieuwpoort te vestigen. Gelukkig doen zich ook positieve ontwikkelingen voor zoals woningbouw 
aan de zuid-oost kant van Nieuwpoort. Hier wordt aan onze jonge gezinnen een kans geboden om 
zich te vestigen. We zien hierdoor nu al positieve effecten op de samenstelling van onze gemeente, 
zeker met het oog op de leeftijdsopbouw van de gemeente. Zorgpunt is de afnemende 
betrokkenheid van tieners en jongeren. Juist ook voor de toekomst van de gemeente is het zo 
belangrijk dat tieners en jongeren betrokken blijven bij de gemeente en vooral ook tot ontdekking 
komen wat een levend eigen geloof in Jezus inhoudt.   

4 – Centraal thema: vrucht dragen  
Centraal thema  
Als centraal thema voor dit beleidsplan is het verlangen dat de gemeente als geheel en alle 
individuele gemeenteleden meer vrucht zullen dragen. Dit in navolging van datgene waartoe Jezus in 
Joh. 15:8 oproept: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen 
bent.   
  
We hopen en bidden dat in de komende jaren (nog) meer vruchten van geloof zichtbaar worden. Er is 
ruimte voor groei van geloof en getuigenis in onze gemeente. Activiteiten die gericht zijn op 
geloofsverdieping en een leven dat vol is van Gods Geest krijgen daarom prioriteit.   
Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok en de ranken en zegt: Ik ben de Wijnstok en u de ranken; 
wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Verbinding met de Wijnstok is dus cruciaal. In die 
verbinding willen we als gemeente investeren en elkaar erin aanmoedigen en ook van elkaar leren.   
  
Drie niveaus van verbinding  
Wat het betekent om verbonden te zijn aan de Wijnstok kan worden uitgewerkt naar drie niveaus:  

1. Verbinding met God  
2. Verbinding in het Lichaam van Christus  
3. Verbinding met de wereld  

1. We zien in de Bijbel hoe God Zelf steeds de eerste is om de verloren mens te zoeken en 
verbinding te leggen. Hij heeft er alles, zelfs Zijn eigen lieve Zoon, voor over om ons weer 
verbonden te laten zijn met de bron van leven en liefde die Hijzelf is. God sticht Zijn 
genadeverbond met mensen die dat niet verdienen en onderhoudt dat in Zijn trouw.  

2. Wie verbonden raakt met de Heiland wordt ook in een verbond en verband geplaatst met 
anderen. Door genade zijn we delen van het Lichaam van Christus. Dit beeld impliceert zowel 
eenheid als verscheidenheid. De hemelse Vader neemt ons op in een enorme familie waarin we 
broeders en zusters zijn. Deze metafoor toont dat onze verbinding onvoorwaardelijk en 
levenslang is.  

3. Wie bij Christus horen hebben ook een roeping naar anderen, namelijk ‘zout’ en ‘licht’ zijn. Niet 
afgeschermd van de wereld, maar er middenin, herkenbaar en actief aanwezig. Door de kracht 
van de Heilige Geest worden we getuigen van Gods liefde met daden en woorden. De gemeente 
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wil in een dienende en getuigende verbinding staan met de omgeving waar we ons gezonden 
weten.  

  

5 – Uitwerking de in de praktijk  
  
In dit hoofdstuk benoemen we de accenten voor de komende jaren. We hebben die gerangschikt 
naar de drie niveaus van verbinding die we in het vorige hoofdstuk aangaven.   
  
1. Verbinding met God  
God wil ons verbonden laten zijn met de bron van leven en liefde die Hijzelf is. Als ranken worden we 
gevoed door de Wijnstok.   
  
In onze gemeente zijn diverse activiteiten, momenten en gelegenheden waardoor God ons wil 
voeden en versterken. Denk bijvoorbeeld aan: de kerkdiensten, kinderkerk, catechisatie, jeugdwerk, 
groeigroepen, gebedskring, huisbezoeken, muziekuitzendingen, avondmaalsvieringen in de Vijverhof, 
etc.   
  
Als tegenhanger van gemakzucht en lauwheid én om meer vrucht te dragen, zal gezocht worden om 
de volgende thema’s / activiteiten in de komende jaren een nadrukkelijkere rol te geven in onze 
gemeente:  
  

  Toewijding in het dagelijkse leven met God. Hoe leeft God in ons; hoe geven we vorm aan 
een christelijk leven? In ons huwelijk, in ons gezin, in ons alleen-zijn. Toerusting hierop.   

  Geloofsverdieping door bijvoorbeeld preekbesprekingen.  

  Belang van geloofsoverdracht: hoe dragen we het geloof over op de volgende generatie?  

  Aanbidding: in welke verschillende vormen krijgt aanbidding in onze gemeente en onze 
individuele levens gestalte?  

  
Bij bestaande en nieuwe activiteiten die zich richten op de verbinding met God is het belangrijk om 
elkaar voor te houden dat niet ikzelf als gelovige centraal, sta maar de verheerlijking van God de 
Vader (Joh. 15:8).  
  
2. Verbinding in het Lichaam van Christus  
We verlangen ernaar dat de gemeente een oefenplaats is in onderlinge verdraagzaamheid, 
nederigheid en dienstbetoon aan elkaar waarin we elkaar opbouwen in ons geloof in God. Een plek 
waar we de gemeenschap der heiligen ervaren.  
  
In onze gemeente komen we veel onderlinge verbondenheid tegen. Die uit zich bijvoorbeeld in veel 
betrokkenheid op elkaar in situaties van lief en leed. Activiteiten die deze verbondenheid 
ondersteunen zijn onder andere: wijkteams, koffiedrinken na de dienst, gemeentedag, jaarlijkse 
ouderenmiddag in de Vijverhof, diverse meer spontaan georganiseerde activiteiten zoals 
mannenavond, vrouwenavonden en picknick op ‘t Hoofd.  
  
Naast de bestaande onderlinge verbondenheid zien we ruimte in onze gemeente voor groei en meer 
vrucht:  
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  Stimuleren van het persoonlijk spreken van hart tot hart met elkaar binnen de gemeente 
over het geloof. Hoe maken we elkaar heilig jaloers op het leven met God?  

  Aanmoedigen tot volharding. Hoe kunnen we elkaar aanspreken en aanmoedigen als iemand 
naar de rand van de gemeente (of daarbuiten) verdwijnt en ‘achterop raakt in de genade van 
God’ (Hebr. 12:15)?  

  Uniek in de maatschappij is dat in de kerk veel verschillende leeftijdsgroepen en 
achtergronden bij elkaar komen. Hoe kunnen we die onderlinge ontmoeting verder 
stimuleren?  

  Verbinding met christenen elders in de wereld (en zeker ook met de vervolgde kerk) en met 
het volk Israël is een blijvend aandachtspunt.   

  
  
3. Verbinding met de wereld  
We verlangen ernaar dat we een leesbare brief zijn van het hoopvolle Evangelie van Jezus Christus en 
anderen uitnodigen om een verbinding te zoeken met God en Zijn gemeente. Als zoutend zout 
verspreiden we ons in de omgeving.  
  
Onze gemeente heeft een mooie uitgangspositie in de lokale maatschappij.  Zo heeft ons 
kerkgebouw een herkenbare en centrale plek en is er in zijn algemeenheid sprake van een positieve 
acceptatie van onze kerkelijke gemeente in de breedte van de bevolking. Verschillende activiteiten 
dragen hieraan bij: Open Kerk op zaterdag, interkerkelijke evangelisatieacties, kerstnachtdienst, 
vakantiebijbelweek, etc.   
  
Ondanks de goede plek die onze gemeente lijkt in te nemen in de lokale samenleving wordt in het 
algemeen een hoge drempel ervaren om daadwerkelijk de kerk in te gaan. Ook is er de nodige 
schroom binnen de gemeente om uitnodigend te zijn en geloofsgetuige te zijn, zowel in de eigen 
woonomgeving als op het werk, de sport of andere verbanden waarin gemeenteleden zich begeven. 
In de komende jaren zullen de volgende zaken daarom extra aandacht krijgen:  
  

  Er komt meer aandacht voor begeleiding van ‘zoekers’, bijvoorbeeld door het organiseren 
van een Alphacursus, kerkproeverij en door actief aan te geven hoe en waar men zich kan 
verbinden met de kerk als men interesse heeft.   

  Het thema ‘christen buiten de kerk’ (bijvoorbeeld christen op je werk) zal meer aandacht 
krijgen in verkondiging en bezinning. Toerusting van gemeenteleden is van groot belang.  

  Samenwerking met andere kerken en met de christelijke school wordt gezocht en bevorderd, 
zeker daar waar dit het christelijk getuigenis naar de lokale gemeenschap versterkt.  

  Naast het zijn van getuige, zijn we als gemeente ook dienend aanwezig. We zorgen dat we 
goede buren zijn van de omwoners van ons kerkgebouw en dragen uit dat we diaconale zorg 
willen geven aan ieder die dat nodig heeft in de lokale omgeving, ongeacht achtergrond.    

  

  
6 – Beleidsplan in de praktijk  
  
Het verlangen is dat dit beleidsplan in de komende vier jaar daadwerkelijk richting zal geven aan de 
gemeente. De kerkenraad zal daarom aan het begin van elk jaar vanuit het beleidsplan een lijstje met 
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prioriteiten maken van de beleidsvoornemens voor dat betreffende jaar en aan het einde van het 
jaar evalueren wat de vooruitgang is geweest.   
  
Het centrale thema ‘Vrucht dragen’ zal voor de gemeente een herkenbaar thema zijn gedurende de 
periode van het beleidsplan. Halverwege de periode van het beleidsplan zal een tussentijdse 
evaluatie van het beleidsplan plaatsvinden waarbij ook de gemeente de gelegenheid heeft om input 
aan te leveren voor verschuiving van prioriteiten, goede nieuwe ideeën of urgente zaken die gemist 
worden.   


