
 
           

 

 

 

 

 

 

Het is vandaag zondag 7 februari 2021.  

Veel succes met het maken van het kerkblad 

 

Het thema van deze speciale dienst is:  

 

DE SCHAT IN DE AKKER  

 

We lezen uit het Bijbelboek Mattheüs 13: 44-46 

 

Hieronder de vragen die de dominee heeft opgesteld voor deze dienst 

 

1. Wat zou jij heel graag willen kopen? 

 

 

 

2. Wat zou Jezus bedoelen met de schat? 

 

__________________________________________________________ 

 

3. Waarom staat er nog een gelijkenis bij, het voorbeeld van de parel? 

 
 

__________________________________________________________ 



In deze puzzel ontdek je wat er op de parelketting staat door de getallen op de losse parels te ontcijferen. Met die twee getallen 

kun je de letters in de puzzel opzoeken. Ga altijd eerst opzij en dan omhoog: Het eerste getal zegt hoeveel hokjes je opzij moet 

gaan. Het tweede getal zegt hoeveel hokjes je naar boven moet gaan. Bijvoorbeeld: 6-1 is de letter ‘r’. En 4-7 is de letter ‘u’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

De man in het verhaal ontdekt zomaar een schat. Voer de onderstaande opdracht goed uit en ontdek zelf ook een schat. Aan de rechterkant staat een code die 

aangeeft hoe de cirkels ingekleurd moeten worden. Het getal geeft aan hoeveel vakjes gekleurd moet worden en de kleur van het getal geeft aan in welke kleur deze 

vakjes gekleurd moeten worden. En net zoals je van links naar rechts leest, zo worden ook de cirkels van links naar rechts gekleurd. (Staat er dus bijvoorbeeld 2 1 3, 

dan betekent dit dat de eerste twee vakjes rood gekleurd worden, daarna één vakje zwart en tot slot drie vakjes in blauw) 

 

  



 

 


